
Israelzondag 4 oktober 2020 
 

Liturgie voor de beëindiging van ambtsperiode of taak pastoraal medewerker 

en voor de bevestiging in het ambt van ouderling  

 

 

Degenen die hun ambtsperiode beëindigen zijn:  

 

Ouderlingen:     Adriaan van Zanten  

An Beekenkamp 

Jeugdouderling:    Leo en Danielle de Vos 

     Jacqueline Harteveld 

 

Degenen die hun taak als pastoraal medewerker beëindigen zijn: 

 

Loes Voogd 

Miep van Gaalen 

Margreet Vellekoop 

Nelly Voogt 

Marja Pellikaan 

 

Nieuw bevestigd worden als:  

 

Ouderling:     Arie Vellekoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgie voor afscheid en bevestiging - Israelzondag 
 

Mededelingen  

 

VOORBEREIDING   

 

Aanvangslied: 135:1 en 10 Halleluja loof de Heer - Zanggroep 

 

  1 Halleluja! loof de Heer, 

   prijs zijn naam en majesteit, 

   toegewijden aan zijn eer, 

   die vanouds zijn knechten zijt, 

   gij die uw verheven plicht 

   in de tempelhof verricht. 

 

   10 Zegen, Israël, de Heer, 

   priesters, loof zijn majesteit, 

   tempeldienaars, prijs zijn eer, 

   loof Hem, wie zijn naam belijdt. 

   Hij woont bij ons in gena. 

   Prijs de Heer. Halleluja! 

   

 

Stil Gebed, Bemoediging en Groet 

 

Klein Gloria – voorganger en organist 
 

Inleidend woord op de dienst 

 

Hemelhoog 266a:1 en 3 (tekstueel aangepaste versie van HH266) - Zanggroep 

 

1 Er is een volk door God gekozen,  

om tot Zijn licht te zijn, 

het werd uit slavernij gedragen,  

op reis door de woestijn. 

Het heeft de wet van God gekregen,  

een woord van zuiverheid, 

een leidraad voor het goede leven,  

dat ons in waarheid leidt. 

Refrein: 

Hoor Israël, o volk van God, 

Vernieuw uw vreugd' in Zijn gebod,    

Hij zal Zijn liefde nooit verlaten, 

jij hoort bij Hem. 

Jeruzalem, verscheurde stad, 

de Redder komt straks op jouw pad, 

Hij zal zich over jou ontfermen, 

jij bent van Hem.   

3 Maar dit geheim is ons ontsloten,  

God laat Zijn volk niet gaan, 

zij wachten ook op de Messias,   

Zijn liefde neemt hen aan.   

Als alle volken zijn gekomen,  

zoals Gods woord vertelt, 

zal Hij opnieuw zich tot hen wenden,   

wordt zij in eer hersteld. 

Refrein: 

Hoor Israël, o volk van God, 

vernieuw uw vreugd' in Zijn gebod, 

Hij zal Zijn liefde nooit verlaten, 

jij hoort bij Hem. 

Jeruzalem, verscheurde stad, 

de Redder komt straks op jouw pad, 

Hij zal zich over jou ontfermen, 

jij bent van Hem. 

    

Dienst  van  het  Woord   

 

Gebed bij de opening van het Woord 

    

Kinderlied: Zet je voet maar op het water ELB474(filmpje)  

Voor de kinderen thuis 

 

 



Schriftlezing:  Jesaja 51:1-6 

Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. 

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent. Kijk 

naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik hem riep was hij alleen, 

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 

De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden 

gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en 

gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij, mijn natie, 

leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht zijn voor alle 

volken. In een oogwenk breng ik de zege nabij, 

de hulp die ik bied is al onderweg; ik zal krachtig rechtspreken over de volken. De eilanden 

hebben hun hoop op mij gevestigd, ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar 

de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen 

als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor 

altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. 

 

 

Lied 803:1 en 3 (zanggroep)  

 

1 Uit Oer is hij getogen, 

   aartsvader Abraham, 

   om voortaan te geloven 

   in 't land van Kanaän, 

   om voortaan als een blinde 

   te zien een donker licht, 

   om voortaan helderziende 

   te zijn op God gericht. 

3 Uit Abraham geboren 

   die zo gezworven heeft 

   is, wie om God te horen 

   gestorven is en leeft: 

   het volk van de profeten, 

   de stam van het verbond, 

   het volk dat hier beneden 

   de stem van God verstond. 

 

 

Schriftlezing: Romeinen 11:25-36 

Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil 

voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en 

dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, 

zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van 

Jakobs nageslacht.  

Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.’ Ze zijn Gods vijanden 

geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben 

omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, 

wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, 

maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu 

ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te 

ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij 

voor ieder mens barmhartig kan zijn. 

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen 

en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn 

raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit 

hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe 

tot in eeuwigheid. Amen. 



Hemelhoog 267:1 en 3 (melodie Psalm 122) (zanggroep)  

 

1 Jeruzalem, zo zegt de Heer, 

wanneer Ik in uw midden woon, 

als koning zetel op mijn troon, 

als Ik tot Sion wederkeer, 

dan wordt uw goede naam genoemd 

en hemel hoog uw trouw geroemd. 

Sion wordt dan alom geprezen 

omdat de Heer zijn heiligheid 

op deze berg heeft uitgespreid 

hier zal Hij God en koning wezen! 

3 Al is dat voor wie dan nog leeft 

een wonder, ondoorgrondelijk, 

voor God is niets te wonderlijk 

dit is wat Hij gesproken heeft: 

Ik breng voorgoed mijn volk naar huis, 

in Sion is het waarlijk thuis, 

op recht en trouw bouw Ik uw woning; 

o volk, Ik breng van oost en west 

u thuis dat is het allerbest; 

Jeruzalem, daar woont uw koning! 

 

Preek 

 

Hemelhoog 232 – Laat het huis gevuld zijn (zanggroep)  

 

1 Laat het huis gevuld zijn   

met wierook van aanbidding.  

Laat het huis gevuld zijn  

met de wolk van mijn Geest.  

Laat het huis gevuld zijn  

met het brood van eeuwig leven.  

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.  

Refrein 1: 

Want Ik wil komen met mijn Geest  

en doorwaaien heel het huis.  

Ik wil het maken tot een tempel  

waar Ik woon.  

Laat mijn leven in je zijn,  

Ik maak je heilig, puur en rein.  

Laat het levend water stromen  

door je heen. 

 

2 Laat het huis bekleed zijn  

met kleden van fijn linnen.  

Laat het huis bekleed zijn  

met gerechtigheid en trouw.  

Laat het huis gekleurd zijn  

door het bloed van uw Zoon Jezus.  

Laat het huis gereinigd zijn en schoon.  

Refrein 2:  

Want U wilt komen met uw Geest  

en doorwaaien heel het huis.  

U wilt het maken tot een tempel  

waar U woont.  

Laat uw leven in ons zijn,  

en maak ons heilig, puur en rein.  

Laat het levend water stromen  

door ons heen. 

Brug:  

Heer, wij roepen tot U:  

'Kom opnieuw met uw vuur.'  

Wij verlangen naar echtheid;  

bewerk het diep in ons hart.  

 

Refrein 3:   

Heer, wees welkom met uw Geest  

en doorwaai nu heel het huis. 

Kom en maak het tot een tempel 

waar U woont. 

Laat uw leven in ons zijn, 

maak ons heilig, puur en rein.  

Laat het levend water stromen 

door ons heen. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 



Beëindigen ambtsperiode of taak als pastoraal medewerker 

 

Een aantal ambtsdragers beëindigen vandaag hun ambtsperiode, dit zijn de ouderlingen 

Adriaan van Zanten, An Beekenkamp en de jeugdouderlingen Leo en Danielle de Vos en 

Jacqueline Harteveld. Als pastorale medewerker beëindigen Loes Voogd, Miep van Gaalen, 

Margreet Vellekoop, Nelly Voogt en Marja Pellikaan hun taak.  

 

Mag ik jullie verzoeken te gaan staan? Degenen die aftreden gaan staan. 

 

 

Herinnering aan de geheimhouding 

Geliefde broeders en zusters, jullie dienstwerk als ouderling, jeugdouderling, of pastoraal 

medewerker, eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat je van je ambt ontheven bent, is de 

gegeven belofte van geheimhouding van wat je vertrouwelijk ter kennis is gekomen. Naar 

beste weten hebben jullie getracht Christus' kerk op te bouwen en de leden die aan uw zorg 

waren toevertrouwd, te dienen.  

    

Declameren als gebed: psalm 90:8  (bewerkt)  

 

     Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

     en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

     Zie op hen neer met vriendelijke ogen. 

     O God, bescherm hen in hun onvermogen. 

     Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

     het werk van hunner hand, bevestig dat. 

 

Degenen die nu afgetreden zijn gaan weer zitten. 

Onderwijzing   

In het vergaderen en onderhouden van Zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van 

de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld 

en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, 

die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. 

Een van de ambten is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk 

vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in 

de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: 

een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als 

vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen de ouderlingen 

hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende 

gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden 

de predikanten de opdracht van de Goede Herder: 'Hoed mijn schapen!' kunnen vervullen, als 

zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen mogen rekenen? 

 Alle ambtsdragers tezamen hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor 

alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. 

 

 

 

 

 



Presentatie van de aantredende ambtsdrager  

 

De kerkenraad heeft u eveneens de naam bekend gemaakt van degene die het ambt van 

ouderling heeft aanvaard. Dit is Arie Vellekoop 

 

Tegen zijn bevestiging zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt.  

 

Voorganger:  

Geliefde broeder, beste Arie, jij die bevestigd zal worden in het ambt  van ouderling,  

laat nu aan allen horen, dat je in geloof je ambt aanvaardt.  

 

Ik verzoek je daarvoor op te staan en op de volgende vragen oprecht antwoord te geven: 

De nieuw te bevestigen ambtsdrager gaat staan. 

Vragen bij de bevestiging  

 

• Ben je er ten volle van overtuigd, dat God zelf je door Zijn gemeente tot dit ambt heeft 

geroepen? 

• Aanvaard je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als enige regel van het 

geloof, zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig 

is? 

• Beloof je je ambt trouw uit te oefenen, met liefde voor de gemeente en voor alle 

mensen die de Heer op je weg brengt? 

• Beloof je ook voorgoed  geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis zal komen 

en ben je bereid je bij dit alles te onderwerpen aan de regel van het geloof en het 

opzicht van de kerk? 

 

Wat is daarop je antwoord?    

 

Gebed om de toerusting met de heilige Geest en uitgesproken zegen 
vanwege Corona en omdat Arie al eens eerder bevestigd is blijft de handoplegging achterwege 

 

God onze hemelse Vader, die jou geroepen heeft tot deze heilige dienst en in wiens Naam wij 

je  in het ambt van ouderling mogen bevestigen, verlichte je door Zijn Geest, en sterke je door 

Zijn hand; Hij zegene je zo in je dienst, dat Zijn gemeente mede onder jouw handen wordt 

gebouwd 

 

Vraag aan de gemeente 

 

Voorganger: 

Gemeente, nu deze broeder in zijn ambt bevestigd is, belooft u hem te aanvaarden, te 

omringen met uw medeleven, te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst 

aan onze Heer?  

Wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente: Ja, van harte!    Ieder gaat zitten 

 

Persoonlijk woord van de voorganger  

 

tot hen die hun ambt of taak beëindigen,  

en hem die als ouderling bevestigd is.   



Lied: Hemelhoog 709 Wat een wonder dat ik meewerken mag (filmpje)  

 

Refrein: 

Wat een wonder dat ik meewerken mag  

in Uw koninkrijk, 

dat ik meewerken mag  

en ik U van dienst kan zijn. 

Met eigen handen  

zal ik werken aan uw recht. 

Ik dank U Heer  

en doe graag wat U mij zegt. 

 

 

1  Wij mogen bidden voor wie ziek is,  

koken voor wie honger heeft, 

steunen wie de kracht mist,  

troosten wie gevangen leeft. 

Jezus deed het ons voor:  

de Vader geeft, wij geven door. 

 

2 Wij mogen zorgen voor wie arm is,  

kleden wie geen kleren heeft, 

helpen wie gevlucht is,  

delen met wie niets meer heeft. 

Jezus deed het ons voor:  

de Vader geeft, wij geven door. 

 

Brug: 

Wat een wonder dat ik meewerken mag  

in Uw koninkrijk, 

dat ik meewerken mag  

en ik U van dienst kan zijn. 

 

Refrein: 

Wat een wonder dat ik meewerken mag  

in Uw koninkrijk, 

dat ik meewerken mag  

en ik U van dienst kan zijn. 

Met eigen handen  

zal ik werken aan uw recht. 

Ik dank U Heer  

en doe graag wat U mij zegt. 

 

 

Dienst van de gebeden en gaven   

 

Aandacht voor de inzameling van de gaven bij de uitgang  

   

Slotlied:  Samen Zingen 140 Heer wat een voorecht om in liefde te gaan (zanggroep)  

 

1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

Refrein: 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

2 Samen te strijden in woord en in werk. 

 Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 

 delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

 als uw kerk, die waarachtig wil zijn.   

 Refrein: 

 

Wegzending en Zegen, gesproken amen 


